Vakantie naar Langenboom
9 — 16 augustus 2024

Vakantiehuis ‘De Lummel’



Vrijdag 9 augustus 2024

Vandaag start de langverwachte vakantie met Tendens naar ‘De Lummel’ in
Langenboom.

Geertje, Tea en Ackelyn zijn al vroeg vertrokken uit Fryslan. Bepakt en bezakt
gaan ze op reis. In de kofferbak ook wat lekker Fries suikerbrood want het is

tenslotte vakantie. Ook al is het geen culinaire week, dat gaan wij er wel van
maken. Lekker eten en drinken hoort tenslotte bij de vakantie.

Na een lange reis arriveren zij om 14.15 uur bij Tendens. Ons busje staat al
klaar. Spoedig maken wij kennis met Jan Hemmelder en Margriet Mali, zij reizen
samen met ons naar Langenboom. Om precies drie uur worden wij uitgezwaaid
door de medewerkers van Tendens.

Om vier uur arriveren wij in Langenboom. Gerdie de mevrouw die het huis
beheert staat al op ons te wachten. Ze heeft prachtige bloemen uit eigen tuin
voor ons op tafel gezet. Al spoedig komen Jan, Anneloes en Herwig. Nu is de
groep compleet. Wij zijn deze week met vijf gasten en drie begeleiding. Na de
koffie gaat Tea boodschappen doen, wij eten vanavond macaroni met lekkere
sla. Na is er natuurlijk een toetje met slagroom. Na de koffie bespreken wij met
elkaar wat wij deze week voor lekker eten willen maken en welke uitjes wij
willen plannen. Uiteraard gaan wij deze week ook barbecueén, daar is het net
weer voor. Na een heerlijk borreltje is het om half elf tijd om te gaan slapen.
Deze eerste dag is heel gezellig verlopen, het wordt deze week prachtig weer,
wij gaan ervan uit dat wij dit dik hebben verdiend.

Morgenochtend gaan wij eerst gezellig ontbijten met een gekookt eitje en
sinaasappelsap.




Zaterdag 10 augustus

Vanmorgen wordt er lekker uitgeslapen door de gasten. Helemaal prima want
het is tenslotte vakantie. Wij starten de dag met een lekker ontbijt, een gekookt
eitje een lekker broodje en uiteraard de nodige koffie.

Na het ontbijt is het tijd om lekker te douchen en schone kleren aan te trekken.
De dames hebben besloten dat zij vandaag een damesuitje gaan doen naar de
boerderijwinkel in Boxmeer. Een hele grote winkel waar ze lekker brood, fruit,
groente en nog veel meer verkopen. De mannen blijven vandaag thuis bij
Ackelyn, zij gaan lekker koffiedrinken en muziekjes luisteren en een mooie
puzzel maken. Om één uur zijn de dames weer thuis met aardappelen, andijvie,
spekjes, lekkere worst, worteltjes voor morgen en heerlijk brood. Wij eten
lekker een broodje buiten. Na het eten is het even tijd om te rusten. Herwig
heeft heel veel foto’s gemaakt dus die moet even bijkomen van het harde
werken. Anneloes helpt Ackelyn even met aardappelschillen zodat alvast alles
klaarstaat voor het avondeten. Om vijf uur is het tijd voor een wijntje en een
lekker toastje. Jan, Herwig en Tea gaan de kermis en het dorpsfeest bezoeken,
dit weekeinde is het feest in het dorp. Jan en Herwig komen helemaal blij thuis
want ze hebben eendjes gevist en mochten zelf een mooi cadeau uitzoeken.
Ook is er een ballonkunstenaar die een mooi ballonmannetje voor Jan heeft
gemaakt. Om zes uur zitten wij aan tafel, wij eten lekker ‘stamp stamp’ en na
Vienetta ijs, de keuze van Margriet. Na het avondeten gaan Jan en Tea terug
want er is muziek en daar moet op gedanst worden. Na drie kwartier komen ze
weer terug met een lekkere zak oliebollen. Dat smaakt ook best lekker bij de
koffie. Het is echt mooi weer wij zitten lekker buiten, drinken nog een borreltje



en steken de kaarsjes aan. Wij kunnen ook ‘thuis’ genieten van de muziek die
wordt gespeeld. ledereen heeft een mooie dag gehad. Om half elf ligt iedereen
in zijn haar bed, moe maar voldaan. Ook morgen kan er worden uitgeslapen.
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Zondag 11 augustus

Vandaag is het alweer de derde dag van de vakantie. Eerst een lekker ontbijtje
voordat wij de dag opstarten. Een warm croissantje, een gekookt eitje en lekker
brood uit de boerderijwinkel. Om half elf is iedereen gedoucht en aangekleed.

Wij gaan straks lunchen, dus de taart die wij hebben gemaakt bewaren wij voor
vanavond. Natuurlijk zitten wij weer heerlijk op ons terras buiten nog te
genieten van een kopje koffie. Anneloes snijdt alvast de worteltjes voor het
avondeten. Om half één gaan wij naar Mill om te lunchen bij ‘De Buurman’. Wij
kunnen naast het restaurant de auto parkeren dat is superhandig. De
serveerster wacht al op ons, de naam van de groep staat op het bordje dat op



de tafel staat. Eerst een lekker drankje en dan moet er een moeilijke keuze
worden gemaakt uit alle lekkere lunches. Een omelet, een twaalfuurtje met
broodjes en soep en tosti’s, het gaat er weer in als koek.

Om half drie gaan wij terug naar de accommodatie, Herwig en Margriet doen
even een middagslaapje. Jan, Anneloes en Geertje starten de sjoelcompetitie.
Ze zijn alle drie fantastische sjoelers. Anneloes vindt dat Geertje ook maar eens
blind moet sjoelen. Met een theedoek voor de ogen wordt er toch nog goed
gescoord. Jan maakt ondertussen de mooiste bouwwerken van de Duplo. Voor
de borrel snijdt Anneloes nog even de tomaten voor de tomatensoep. Jan gaat
nog even met Geertje naar de muziek op het plein want er moet natuurlijk nog
even worden gedanst. Om vijf uur is het weer tijd voor een borreltje en een
toastje. Om zes uur zitten wij aan tafel, wij eten vanavond tomatensoep,
lekkere gekruide krieltjes, worteltjes, witlofsalade en zalm. Wij besluiten dat wij
even geen toetje eten want anders is er geen ruimte meer voor de aardbeien
kwarktaart. Wij zitten gezellig buiten en spelen met elkaar het spelletje ‘wie
ben ik’. Om negen uur is het tijd voor de borrel en steken wij de kaarsjes aan.
Gezelligheid troef! Om half elf gaat iedereen naar bed, het is weer een
geslaagde dag geweest.







Maandag 12 augustus

Vandaag alweer een nieuwe dag, Anneloes en Jan zijn al vroeg opgestaan. Om
zeven uur zit Anneloes al lekker te ‘genieten’ van het kraaien van de haan. De
eerste actie in de ochtend is koffiezetten en een lekker bakje buiten drinken. Na
het ontbijt met lekkere warme broodjes is het tijd om te douchen en aan te
kleden. Tijdens het ontbijt hebben wij alvast onze kennis van kamelen
opgehaald. Wij kunnen de rondleiding ook wel doen want Anneloes heeft nog
alle kennis van vorig jaar paraat. Na de koffie met nog een lekker stukje
kwarktaart gaan de gasten naar Mill om kaartjes te kopen bij de Primera,
tenslotte moet het thuisfront wel weten hoe de vakantie bevalt. Wij doen het
vandaag rustig aan want het belooft een warme dag te worden. Vanavond gaan
wij met elkaar barbecueén, één van de wensen van de gasten. De dames
hebben alle spullen voor de barbecue zaterdag al besteld bij de
boerderijwinkel. De gasten helpen volop met de voorbereidingen, Anneloes
maakt lekkere knoflooksaus en cocktailsaus, Ackelyn maakt de lekkere verse
fruitsalade en samen maken ze nog een lekkere sinaasappel met kokostaart.
Ondertussen worden alle kaartjes geschreven voor het thuisfront. Jan stuurt
ook even een kaartje naar de Gall&Gall en de visboer. Ook wordt er heerlijk
gepuzzeld en gebouwd met Duplo. Wij zitten heerlijk in de schaduw buiten, wij
hebben het geluk dat het binnen lekker koel is. Om half zes steken wij de
barbecue aan, een lekkere hamburger, worstje en stokje met lekker brood en
salades. Wat een feest is het weer, zo vaak wordt er thuis niet gebarbecued. Na
het avondeten is het tijd voor één kopje koffie, wij genieten van de band, die
tijdens het feest hierin Langenboom optreedt. Na de koffie beantwoorden wij
nog even een paar interessante vragen die op de labels van de theezakjes staan.
Ook schrijven wij even een leuk briefje voor de boerderijwinkel want wij
hebben vanavond overheerlijk gegeten. Om half tien is het tijd voor de borrel
een lekker flesje bier of een wijntje bij kaarslicht, dat is pas echt genieten. Om
elf uur liggen de laatste gasten in bed. Het was een een voortreffelijke dag.






Dinsdag 13 augustus

Nadat iedereen lekker uitgeslapen is, is er gezellig een bakje koffie buiten. Zo
beginnen wij hier iedere dag. Het is alweer fantastisch weer en de haan kraait
ook alweer op tijd. Inmiddels zijn wij er al aardig aan gewend. Om tien uur is
koffie met de zelfgemaakte sinaasappelkokoscake. Jan en Ackelyn schillen alvast
de aardappelen voor de avond. Om half twaalf vertrekken bij naar de
kamelenboerderij in Berlicum. Wij hebben een superfijn busje met een goede
airco. Anneloes is benieuwd hoe de kleine babykameel die ze vorig jaar de fles
geeft gegeven gegroeid is. Eerst gaan wij met elkaar lekkere pannenkoeken
eten. We moeten ze eerst wel zelf even bakken maar dat is geen probleem. Na
een lekkere pannenkoek krijgen wij eerst een verhaal over kamelen te horen,
Aniek vertelt er heel leuk over. Kamelen zijn bijzondere dieren ze geven zes liter
melk per dag wanneer ze een klein jong hebben gekregen. De melk wordt
verkocht in binnen- en buitenland. Een halve liter kamelenmelk kost €6,50 Na
het verhaal gaan wij nog in de melkerij kijken en daarna is het moment
aangebroken om de kamelen te knuffelen. Anneloes is zeer verbaasd hoe groot
de kleine kamelen van vorig jaar zijn geworden. Er wordt volop geknuffeld. Na
het knuffelen worden de kleine kameeltjes de fles gegeven. Met een paraplu
voor de zon lukt dat allemaal prima. Daarna is het tijd voor een verkoelend
drankje en worden er allemaal leuke souvenirs gekocht. Na een glaasje wijn is
het tijd om te koken, wij eten vanavond aardappelen een gehaktbal, rode kool
en verse boontjes. Ondertussen lakt Geertje de nagels van de gasten, lekker
even tutten. Er is een lekker toetje met fruitsalade na. Na het eten valt er een



fikse regenbui en onweert het in de verte. Gelukkig duurt het niet lang want het
is binnen ook erg warm. Gelukkig is het na de regenbui lekker afgekoeld en
zitten wij gezellig met elkaar buiten. Natuurlijk met een wijntje, biertje en een
toastje. Wij draaien de hele avond even verzoeknummers op Spotify. Om elf uur
is het tijd om te gaan slapen. Het was weer een topdag.




Woensdag 14 augustus

Vandaag alweer een nieuwe dag hierin de Lummel. Ook nu beginnen wij de dag
met lekker buiten koffiedrinken. Wij gaan er maar vanuit dat wij dat hebben
verdiend. Om negen uur zijn Jan, Jan en Anneloes aangekleed. Om half tien
gaan Tea en Anneloes een mooi ritje maken naar Wijchen maken om nog wat
pillen voor Anneloes op te halen. Het is een prachtig ritje want onderweg
vertelt Tea van alles over de omgeving. De langslapers in ons midden liggen nog
op één oor. Vandaag starten wij de dag weer met een lekker gekookt eitje en
een heerlijk broodje met ham, kaas, tomaat en een gekookt eitje erboven op.
Deze week wel Anneloes haar favoriet. Na het ontbijt is het natuurlijk weer tijd
voor koffie. Tussen de middag bakken wij lekkere tosti’s en maken wij een
lekkere smoothie met appel, peer, sinaasappel, meloen, aardbeien, banaan en
blauwe bessen. Na de lunch is het tijd voor een dutje, het is tenslotte een
rustige vakantie. Jan helpt Geertje even met afwas. Om half drie gaan Anneloes,
Margriet, Jan, Herwig, Tea en Ackelyn naar Grave om even te winkelen bij de
Action. Jan en Geertje blijven thuis want Jan wil graag even met de Duplo
spelen. Anneloes koopt twee mooie kleine knuffeltjes en deodorant, Herwig is
blij met zijn drie zakken knikkers. Jan koopt een puzzel en een zak drop en
Margriet koopt sokken en mooie daimond painting schilderij en een kleurboek.
In de winkel was ook al veel spullen voor Halloween, altijd leuk om even te
passen. Wij waren eigenlijk van plan om nog een terrasje te pikken maar toen
wij de winkel uitkwamen regende het. We besloten om naar huis te gaan want
ook daar hebben wij lekkere koffie met een lekker koekje. Uiteraard is het om
17.00 uur tijd voor een borrel. Wij eten vanavond Chinees, lekker bami, nasi,
saté, babi pangang en foe yong hai. Wij hebben overheerlijk gegeten. Na het
eten gaan Jan, Herwig, Margriet, Tea en Geertje naar Vorstenbosch want daar
woon familie van Geertje. Zij hebben prachtige Haflingers die nog eten moeten
hebben. Ook drinken ze daar gezellig even koffie bij de familie van Geertje. Jan
en Anneloes blijven samen met Ackelyn thuis. Na een douchrondje drinken ze
koffie en kletsen even gezellig. Precies om 21.00 uur zijn ze weer thuis, ze
ruiken de wijn en het biertje. Wij zitten gezellig buiten en lachen heel wat af, de
tranen lopen ons af en toe over de wangen. Na een lekker biertje een toastje en



mooie muziek is het om elf uur tijd om naar bed te gaan. Wij hebben weer
genoten van de zon en van elkaar.







Donderdag 15 augustus

Vandaag is het alweer de laatste dag van de vakantie. Vandaag slapen Margriet
en Herwig nog even uit want dat kan nu nog. Om half negen zitten Jan,
Anneloes, Tea, Anneloes en Ackelyn aan het ontbijt. Heerlijke aardbeien op een
beschuitje dat is ook echt wel een verwennerij.

Na het ontbijt zitten wij lekker buiten en schrijven het verslag van de vorige
dag, dit onder het genot van een heerlijk bakje koffie. Om twaalf uur is het tijd
voor de lunch, ook vandaag eten wij lekker buiten met elkaar. Margriet slaapt
nog even nadat zij haar ontbijt heeft gehad. Ze voelt zich vandaag niet heel fit.

Om half twee vertrekken Herwig, Jan, Jan, Anneloes, Tea en Geertje naar
Nistelrode voor een chocoladeworkshop. Ze gaan vandaag lekkere bonbons
maken in een mooi chocoladebakje. Superleuk om te doen, iedereen blij want
ze hebben een erg leuk en lekker cadeautje om mee naar huis te nemen. Ook
voor Margriet hebben ze mooie chocolaatjes gemaakt. Om vier uur zijn ze weer
thuis, wij drinken met elkaar nog een lekker kopje koffie en gaan daarna met
elkaar uit eten.

Op verzoek van de gasten gaan wij naar ‘Het Oventje’ in Zeeland. Gisteravond
hebben wij al even de menukaart bekeken en een hele moeilijke keuze gemaakt
wat wij vanavond gaan eten. Het is namelijk allemaal overheerlijk. Het is erg
gezellig en heerlijk. Het is een mooie afsluiting van de vakantie. Om goed half
acht zijn wij weer thuis dat is fijn want kunnen wij gezellig nog even een laatste
borreltje op ons terras drinken. Aan het eind van de avond dansen Jan en
Geertje nog even de Weense wals.

Vanavond slapen wij nog één nachtje in ‘De Lummel’. Morgenochtend ontbijten
wij nog met elkaar en daarna is het tijd om afscheid te nemen. Jan en Anneloes
gaan met de taxi naar Driebergen en Herwig wordt opgehaald door familie.
Margriet en Jan gaan samen met ons naar de locatie van Tendens. De vakantie
is nu toch echt afgelopen. Wij hebben het gezellig met elkaar gehad, lekker
gegeten, leuke uitstapjes gemaakt en heerlijk gelachen bij kaarslicht.

Tea, Geertje en Ackelyn wensen jullie alle goeds toe en misschien tot een
volgende keer.









